Als sterren konden spreken

Als sterren konden zien

Zou je dan vanavond

Heel eventjes willen zwaaien

En twinkelen als groet

En ons hier beneden laten weten

Hoe het zonder jou verder moet
Bedroefd nemen wij afscheid van

MEVROUW
Raymonde Van Lauwe
Weduwe van de heer Erik Den Dooven
Geboren te Gent op 21 november 1945
en overleden te Wondelgem op 11 februari 2022.
De afscheidsplechtigheid, waartoe u vriendelijk wordt uitgenodigd, 

zal plaatshebben in het crematorium Westlede, Smalle Heerweg 60 te Lochristi
op DONDERDAG 17 FEBRUARI 2022 om 12.30 uur.
Samenkomst in de inkomhal van het crematorium om 12.15 uur.
Dit melden u :

Luc Den Dooven                                                                                                                     haar zoon,
Selena en Vicky Den Dooven – Ampe                                                    haar kleindochter en vriendin,
De families Van Lauwe & Den Dooven.
Met bijzondere dank aan het verplegend personeel en de directie van WZC De Liberteyt.
Ook een enorme dank, aan Dr. Anne De Block † en Dr. Jeroen Claeys, haar huisartsen,

voor al hun goede zorgen.

Men kan Raymonde een laatste groet brengen in het mortuarium van AZ Jan Palfijn te Gent,
op maandag en dinsdag van 9 tot 19 uur doorlopend,
op woensdag van 9 tot 10.30 uur.

Rouwadres:

Wijmenstraat 11A, 9030 Mariakerke
Uitvaart WAEYENBERGHE, Evergemsesteenweg 19, 9032 Wondelgem – 09 253 74 77

Online condoleren via www.uitvaartwaeyenberghe.be
